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Bijeenkomst computerclub op 9 november 2006, 20 uur.

Het thema

Na het verschijnen van ons laatste verslag heeft zich een vrijwilliger gemeld om ons iets te komen
vertellen en te tonen over Belgiumdigital, een website die vooral toegespitst is op digitale fotogra-
fie.

Lut Habex heeft het lesgeven (IrfanView) moeten opgeven wegens tijdsgebrek omdat zij een grote-
re rol gaat spelen bij Belgiumdigital.

Zij is dus de aangewezen persoon om ons deze website, en de activiteiten die daarmee verband
houden, voor te stellen.

PROMO OF THE MONTH

WERKEN ZONDER ZORGEN!
ToshibaVIF partner EN DAT 5 JAAR LANG!

Welkom bjj Belgium Digital

Uw thuishaven voor
digitale fotografie
en alles wat ermee te maken heeft.

Home Bespreki Tips Foto's Forum Links VZIW Challenge Chat Website

Wij rekenen op uw talrijke opkomst!

Albert

De wereld in een muisklik

Als je de wereld eens wil zien vanuit je luie zetel mag je onderstaande site zeker niet
wegdoen.
http://www.alovelyworld.com/index2.html




Koekoeksklok

Op een keer werd ik uitgenodigd om eens een avondje uit te gaan. Ik vertelde mijn vrouw dat ik voor
middernacht zou thuis zijn. De uren gingen voorbij en de champagne ging binnen, op een te gemakkelij-
ke manier. Rond 3 uur 's morgens kwam ik thuis.

Toen ik de sleutel eindelijk in de deur kreeg, ging de koekoeksklok en "koekoekte" 3 keer. Snel reali-
serend dat mijn vrouw waarschijnlijk kon ontwaken, koekoekte ik zelf nog negen keer. Tk was werkelijk
trots op mezelf voor dit lumineuze idee om hierdoor aan een mogelijk conflict met haar te ontsnappen.
De volgende ochtend vroeg mijn vrouw me wanneer ik thuis gekomen was en ik vertelde haar om 12:00
uur. Ze scheen helemaal niet verwonderd te zijn. Wauw! Onthouden die truc...

Toen zei ze, "We hebben een nieuwe koekoeksklok nodig". Toen ik haar vroeg waarom, zei ze: "Wel,
vorige nacht heeft onze klok drie keer gekoekoekt, dan "Oh FUCK gezegd, daarna nog 4 keer gekoe-
koekt, gehoest, nog 3 keer gekoekoekt, dan begon ie te giechelen, koekoekte nog tweemaal, struikelde
over de kat en liet dan een enorme scheet..."

« Men stopt niet met lachen bij het verouderen
maar men wordt oud als men stopt met lachen. »

Ons e-mailkrantje
Wij willen je graag op de hoogte houden van onze activiteiten.
Geef ons je e-mailadres door op: fonteintje@pandora.be

Bezoek ook regelmatig onze website:

http://www.fonteintje-diepenbeek.be
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