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Donderdag 23 februari van 13.30 tot 22.00 uur 

 

Infodag  denksporten 
 

Schaken **Dammen ** Bridge ** Go ** Scrabble ** Sudoku 

 

 
 
De 50 plussers worden de grootste groep van gebruikers van internet en al zijn diensten naast 
onze kleinkinderen.  Zij zien hun kinderen en kleinkinderen allerlei vormen van het internet 
gebruiken. 
Voor hen hebben termen zoals IM (Instant Messaging), Chatten, RSS-feeds, e-mailen geen 
geheimen. 
Voor ons senioren en 50 plussers hoeft dat ook niet meer zo te zijn. 
De opkomst van heel wat mobiele diensten op gsm, smartphones of  PDA’s, GPS en mobiele 
en digitale TV gaan morgen onze omgeving radikaal veranderen. 
 
De computergroep van het fonteintje vond het een goed idee om u daar meer over te laten 
weten.  Wij hebben iemand gevonden in ons midden die daar op een aangename manier over 
kan vertellen en ons de laatste nieuwe technieken en technologieën kan toelichten 
 

Blijf geen computeranalfabeet, maar kom eens luisteren 
Op woensdag 22 februari om 19.30 uur in het fonteintje 

 
 

Lezing door Louis Ercken 
Van Expertisecentrum voor Digitale Media / Universiteit Hasselt 
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Senioren met computerproblemen? 
 
 
Heeft u reeds een (of meerdere) cursussen gevolgd of werkt (speelt) u reeds enige tijd met een 
computer en heeft u toch nog problemen? 
 
Onder de vorm van een “helpdesk” biedt 't Fonteintje u de gelegenheid om uw problemen 
voor te leggen aan een vrijwillige medewerker van de computerwerkgroep. 
Wellicht zal er voor een groot aantal problemen een oplossing gevonden kunnen worden. 
 
Tijdens deze helpdesknamiddagen zal er niet alleen plaats zijn voor uitwisseling van handige 
weetjes, tips en trucs van toepassing op de standaardprogramma's maar ook over het algemeen 
computergebruik, zowel hardware als software.  

Als er problemen zijn bij het installeren of instellen van 
programma’s en/of (externe)hardware mag de computer zelfs 
meegebracht worden om de instellingen te bekijken of om 
eventueel de foutmeldingen of “rare gedragingen” te kunnen 
interpreteren. (Wanneer u een computer meebrengt, zorg dan ook 
voor de nodige software en kabels, zo nodig voor andere 
toestellen.) 
Mensen die zelf geen problemen hebben zijn ook welkom. Zij 
kunnen misschien door hun persoonlijke ervaringen bijdragen tot 
de oplossing van bepaalde problemen of nog iets opsteken van de 
behandelde onderwerpen. 

 
Let wel! 

Het is zeker NIET de bedoeling om herstellingen uit te voeren of om kaarten of 
toestellen in te bouwen in bestaande computersystemen. Hiervoor blijft uw 
computerleverancier de best geplaatste persoon. 

 
De helpdesk gaat door in het computerlokaal van ’t Fonteintje (1° verdiep), iedere eerste en 
derde donderdag van de maand (behalve juli en augustus) van 13:30 tot 16:30. 
 
Er hoeft niet vooraf ingeschreven te worden. 
 
Ter plaatse wordt wel een bijdrage gevraagd van € 2.00 per namiddag, hierin is een koffie of 
frisdrank tijdens de pauze inbegrepen. 
 
 
 

Begeleiding: Albert Claesen en Jan Houben. 
 

 
 
 
Op een dag loopt Jantje na een voetbalwedstrijd te vloeken. 
De dominee die toevallig langs komt zegt: "Zeg Jantje, ben je niet 
bang dat je door de duivel gehaald wordt als je zo vloekt?"  
Jantje antwoord: "Voor u ziet het er nog slechter uit. U staat zondags 
op het parkeel slechte dingen over hem te vertellen!" 
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Nog enkele mopjes: 
 
 
 Een kleine jongen vraagt zijn moeder op een trouw: "Mama, waarom is 
de vrouw in het wit?" 
               De moeder antwoordt: "De bruid is in het wit omdat ze gelukkig 
is en omdat dit de gelukkigste dag van haar leven is." 
               De jongen denkt even na en vraagt dan: "En waarom is de man 
in het zwart?" 
 
 
           Een jongen tegen zijn vader: "Papa, ik heb gehoord dat in 
sommige delen van Afrika een man zijn vrouw niet kent tot hij met haar 
            trouwt."   De vader : "Tja, dat gebeurt in elk land jongen." 
 
 
Een kleine jongen vroeg zijn vader : "Papa, hoeveel kost het om te 
trouwen?" 
               En de vader zei : "Ik weet het niet zoon, ik betaal nog steeds." 
 

Staat een man in de badkamer voor de spiegel en zegt: 
"Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
wie heeft de grootste lul van het land"...... 
Roept zijn vrouw vanuit de slaapkamer: "IKKE" 

 
 
 
 
 
 
 


